
21.8 Geboorte, babyborrel en doopfeest  
 
Gezien het thema gaat het hier vaak niet om dans(bare) muziek. Wel om 
enigszins toepasbare songs. 
Het blijft een kwestie van smaak, stijl, interpretatie enz. Soms bestaan er ook 
van een nummer meerdere versies met behoorlijke onderlinge verschillen. Je 
moet het lied dus wel vooraf helemáál beluisteren, om ter plaatse niet voor 
verrassingen komen te staan. Beluister ook de tekst. Die is zeker niet steeds 
100% toepasselijk. 
 
 

# Titel Uitvoering 

1 A Mothers Prayer Celine Dion 

2 A new Day Celine Dion 

3 Alegria Cirque du Soleil 

4 Baby Close Your Eyes Celine Dion 

5 Because you love me Celine Dion 

6 Born to be alive Patrick Hernandez 

7 Bringing life Daniella Esbach 

8 Butterfly Lenny Kravitz 

9 Circle of life Elton John 

10 De wereld is mooi Samson en Gert 

11 Deel van ons wij Maarten Cox 

12 Dure, dure etre bébé Jordy 

13 Engel Marco Borsato 

14 Engel van mijn hart Marco Borsato 

15 Every baby Kelly Family 

16 Geef de kinderen een wereld Dana Winner 

17 Hallo Wereld Raffaële 

18 Here I am Bryan Adams 

19 Het wonder Wigbert 

20 Hey Jude The Beatles 

21 Hiep hiep hoera K3 

22 Ik heb een zoon Veldhuis en Kemper 

23 Ik zal er voor jou zijn Reni & Elise Krijgsman 

24 Isn't she lovely Stevie Wonder 

25 Je Serai La Teri Moise 

26 Kind van mij Dana Winner 

27 Klein ventje Willem Vermandere 

28 Kringloop van het leven Barbara Dex 



29 Leef! Han van Eyck 

30 Lied voor kinderen Dimitri Van Toren 

31 Little Star Madonna 

32 Lullaby for Wyatt Sheryl Crow 

33 Lyfe Cyndi Lauper 

34 Make you feel my love Adele 

35 Meer dan een wonde Carroussel 

36 Mensenkind Liesbeth Jansen 

37 My baby Britney Spears 

38 My child's eye Paige Stroman 

39 My Darling Child Sinead O'Connor 

40 Neem eens een kind bij de 
hand 

Paul Roelandt 

41 Niemand zo trots als wij Jan Smits 

42 Nu dat jij er bent Trijntje Oosterhuis 

43 Over morgen Clouseau 

44 Perfect day Lou Reed 

45 Prayer for you Usher 

46 Prendre un enfant par la main Yves Duteil, Nana 
Mouskouri.. 

47 Sail to the moon Radiohead  

48 Si tu savais Axelle Red 

49 Slaap maar Marco Borsat 

50 Somewhere over the rainbow Israel Kamakawiwo'ole 

51 Sweetest Gift Sade 

52 Tastbaar wonder van het zijn Chris Davis 

53 Teach your children well Crosby, Stills, Nash 

54 The birth of Venus Botticelli 

55 The Day (you gave me a son) Baby face 

56 The things we've handed down Marc Cohn 

57 Time in a bottle Jim Croce 

58 To make you feel my love Adele 

59 Toveren Herman Van Veen 

60 Vlinder Marco Borsato 

61 Voor haar Gene Thomas 

62 What awonderful world Luis Armstrong 

63 With Arms Wide Open Creed  

64 Wonderful life Black 

65 You are my life Michael Jackson 

66 You are so beautiful Joe Cocker 



67 You came Kim Wilde 

68 You'll be in my heart Phil Collins 

69 Zeg mama Elly & Rikkert 

70 Zomaar Marco Borsato 

 
Gezien er vaak naar gezocht en gevraagd wordt sluiten we af met de tekst 
van Maarten Cox: Deel van ons wij  
 
Nieuw leven op aarde, onschuldig en klein, 
Piepkleine handjes, en voetjes zo fijn. 
Kwetsbaar en teder, kom nu maar snel weer bij mij. 
Een lach op je snoet, dan weer een traan 
Omringd door de liefde, de zon en de maan. 
Klaar voor het leven, een heerlijke toekomst te gaan. 
 
Niets is zo machtig als de lach van een kind. 
Het geeft je een teken dat je wordt bemind. 
Warmte en liefde dat krijg je van mij. 
Jij bent nu deel van ons Wij 
 
Als je niet slapen kan, iets je huilen doet, 
Denk dan aan iets waarvan je lachen moet. 
Dan kan je terug stralen, en denken: hier voel ik me goed?. 
Geen zorgen voor morgen, niets dat je kent. 
Voel je geborgen, door niets afgeremd. 
Bij ons is er plaats, weet dat je hier welkom bent. 
 
Niets is zo machtig als de lach van een kind. 
Het geeft je een teken dat je wordt bemind. 
Warmte en liefde dat krijg je van mij. 
Jij bent nu deel van ons Wij 
 
Als de zon niet meer opkomt, en de maan plots niet meer verschijnt 
Bouw dan op de kracht van mijn liefde, die nooit meer verdwijnt. 
 
Niets is zo machtig als de lach van een kind. 
Het geeft je een teken dat je wordt bemind. 
Warmte en liefde dat krijg je van mij. 
Jij bent nu deel van ons Wij 
 



Niets is zo machtig als de lach van een kind. 
Het geeft je een teken dat je wordt bemind. 
Warmte en liefde dat krijg je van mij. 
Jij bent nu deel van ons Wij 
 
 


