17.3 Dans citaten

‘Dansen: de kunst om muziek te tekenen.’
José Rives Guerra

‘Op de dansvloer ben je zoals in het leven zelf hoogstens zo goed als je
partner.’
Robin Manantz Henig

Als iedere stap een pas vooruit moet zijn kan je niet dansen.
Hugo Tresinie

‘Dansen is een stuk gemakkelijker als je beide voeten gebruikt.’
Hilde

‘Beter één danser op de vloer dan tien aan de kant’
Ferry

‘Leren dansen? Blijf dan toch maar met beide voeten aan de grond...’
Hugo Tresinie

‘Of het nu een kwestie is van leren dansen door te dansen, of leren leven
door te leven: voor beide geldt hetzelfde principe. In beide gevallen gaat het
erom bepaalde stappen te doen, lichamelijk of intellectueel, en daar
bepaalde voldoening, zelfvertrouwen en geestelijke bevrediging in te vinden.’
Anoniem

Ironie is dansen om een kern van ernst.
Erwin Mortier

‘Een dag niet gedanst is een dag niet geleefd!’
Friedrich Nietzsche

‘Dansen is als haute cuisine: wie de ingrediénten heeft, heeft nog geen
feestmenu. En in goed gezelschap smaakt alles veel beter.’
Hugo Tresinie

‘Het belangrijkste in deze wereld is niet zozeer waar we staan als wel in welke
richting we ons bewegen.’
Oliver W. Holmes



‘Zolang je niet beweegt kun je nog alle kanten op.’
Freek De Jonge

‘Wat muziek is voor het oor moet de dans zijn voor het oog.’
Henri Borel

‘De jacht is voor mannen een dans. De dans is voor vrouwen een jacht.’
Burt Reynolds

‘Dansen: poézie van de voeten.’
John Dryden

‘Meedansen maakt muziek magisch. Moving makes music magic.’
Hugo Tresinie

‘Dancing is a vertical expression of a horizontal desire.’
‘Dansen is een verticale uiting van een horizontaal verlangen!’
Georges Bernard Shaw

‘If you're stuck in a minefield, you might as well tap dance through it with a
smile.’

‘One dance a day keeps the doctor away’
Dance Promotion

‘To dance or not to dance....... silly question!’
Naar Shakespeare

‘Why walk when you can dance?’
Anoniem

Met beide voeten op de grond, kom je geen stap vooruit.
Hugo Tresinie

,Lesser dancers stumble, better dancers syncopate.’
Anoniem

‘I just put my feet in the air and move them around’
Fred Astaire



Onno

‘Dancers never have to look at their feet...they are always at the end of their
legs.’
Anoniem

‘Don’t dance for a week, and you can tell. Don’t dance for two weeks, and
everyone can tell.’
Anoniem

‘Great dancers aren't great because of their technique; they are great
because of their passion.’

‘When the music changes, so does the dance.’

‘Work like you don’t need the money. Love like you’ve never been hurt.
Dance like nobody’s watching’
Anoniem

Enkele merkwaardige, vreemde of fijne zoektermen die in het verleden op de
website gezocht werden:

boek hoe leer ik dansen in 5 minuten

kun je jezelf nog verstaan als je sneller dan het geluid vliegt
waar moet je je handen leggen als je slowt

vriend wil niet dat ik ga salsa dansen

moppen voor intellectuelen

danseressen in hun blootje

geslachtsdeel bedekken met stof

verkleedpak kelner op rug van boer

slipje wordt uitgetrokken

schuimpjes maken en versieren met disco

naaldhakken voor heren

de kleding van de dans van egypte zonder mensen er in
geluid van mosselen + dieren kan niet dansen hoe leren

Zie ook: 33 openingszinnen






