5.6 Trends en verschillen
5.6.1 Danskeuze

Dansen en stijlen komen in golven. Denk maar aan Argentijnse tango of Salsa.
Of de ondertussen alweer weggedeemsterde Lambada. Ze groeien vaak
vanuit subculturen, worden opgepikt door andere culturen, gestructureerd,
bijgewerkt, aangepast, slorpen andere elementen of stijlen op, keren terug
naar hun roots, enz.. Vaak zien we pas jaren later waar en hoe een beweging
kan begonnen zijn. Vaak kennen dansen enkel een regionaal leven, of een
snelle dood. Je hoeft niet alle trends te kennen en te volgen, dans wat je
goed ligt, waar je je goed bij voelt. Maakt niet uit of het zeer klassiek is, of
Afrikaans, oriéntaals...

Ook bij onze dansen zijn er veel stijlen en verschillen. De ene is niet beter dan
de andere. Maakt niet uit of je salsa Cubaans lijkt of L.A. genoemd wordt.

En zelfs op eenzelfde muziekstuk kan je verschillende dansen doen. Er zijn
nummers waar de ene dansschool Samba op danst, en een andere Salsa of
Mambo. Op andere liedjes danst de ene disco, en de andere Cha-cha. Of
wordt een snelle Quickstep ineens een trage Jive, of omgekeerd.

Het is geen kwestie van wie er gelijk heeft. Ga maar af op wat je zelf
aanvoelt, het ritme, de stijl, de gebruikte instrumenten, de kriebels die je
erbij krijgt...

Je mag gerust op ieder nummer volgens je eigen inspiratie dansen. Er zijn
geen regulerende danswetten. Het is ook niet zo dat mensen vroeger
afwachtend naast de dansvloer bleven staan wachten tot de Disco of de Salsa
werd uitgevonden... Dans dus wat je kan en voelt. Het voordeel van
aangeleerde dansen is natuurlijk dat je met meerdere partners gemakkelijk
op verschillende muziekstijlen kan dansen, omdat je dezelfde basis kent.



